Nieuwsbrief Plusklas 28 januari

Een nieuwsbrief, terwijl we elkaar helaas niet veel hebben kunnen treffen. Omdat de
nieuwsbrief maar een aantal keer per jaar verschijnt, toch even een update van wat we voor
de kerstvakantie hebben gedaan.

In de Plusklas Winterswijk hebben we Max en Noortje mogen toevoegen aan onze club. Van
harte welkom! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe!

We hebben inmiddels het project Kunst afgerond. De laatste bijeenkomst voor de
kerstvakantie zouden de leerlingen hun presentaties verzorgen, maar dat is uiteraard in het
water gevallen. We zijn benieuwd naar de presentaties, hun moodboards en de
kunstwerken en kijken ernaar uit om deze in de nabije toekomst te zien.

We hebben ook weer meerdere stresslessen gedaan. Een van de stresslessen had te maken
met het thema Kunst. De groep werd in viertallen verdeeld waarbij ze de opdracht kregen
om een gezamenlijk kunstwerk te maken. Uiteraard zaten er haken en ogen aan. De
groepjes kregen 10 minuten de tijd om te overleggen wat ze zouden gaan maken. Van
tevoren werd verteld dat ze allemaal 1 A4 papier zouden krijgen, die ze na afloop moesten
samenvoegen tot één kunstwerk. De overlegtijd konden ze gebruiken om goede afspraken
te maken. Vervolgens moesten alle leerlingen aan een andere tafel gaan zitten, zodat er
geen overleg meer kon plaatsvinden. Ze kregen 20 minuten de tijd om aan hun deel van het
kunstwerk te werken. De ‘paniek’ was al snel af te lezen van sormmmige gezichten. Want wat
doe je als je in je groepje vergeten bent af te spreken
of het blaadje staand of liggend moest... Of dat je
groepje er in de overlegtijd niet uit is gekomen wat
te doen... Ideeén genoeg, maar niemand maakte een
keuze of maakte er één idee van. Dan heb je een wit
vel voor je liggen en dan? Er waren ook kinderen die
full focus bezig waren met hun stuk. Ze wisten wat ze
moesten doen en gingen ervoor. We hebben de
kinderen goed geobserveerd en af een toe een
gesprekje gehad over bijvoorbeeld de cirkel van
invloed. Het is zoals het is, maar wat kun je nog wel?




Vijf minuten voor de eindtijd kregen de kinderen nog een reddingsboei toegeworpen: ze
kregen nog 1 minuut de tijd voor een spoedberaad. Voor sormmige groepjes was deze
minuut van cruciaal belang. Andere groepjes konden hierdoor net nog even de laatste
kleine dingen doornemen. De spanning liep in ieder geval mooi op in het lokaal.

Na afloop kregen ze kort de tijd om hun kunstwerken samen te voegen. We hebben ze
allemaal bewonderd. De groep die er tijdens de opdracht niet zo'n goed gevoel over had,
omdat ze geen concrete afspraken hadden gemaakt, was uiteindelijk heel blij en trots op
hun eindresultaat. Ze hebben op een creatieve manier hun 4 losse onderdelen
samengevoegd. Zo ontstond er een samengesteld kunstwerk. Soms lijkt iets tijdens het
proces te gaan mislukken, maar door te kijken naar wat wél kan kun je jezelf en de ander
dus nog verrassen. Nooit opgeven dus! Klasse.




Uiteraard hebben we rond Sinterklaastijd de
pepernotenchallenge gedaan. Een terugkerende opdracht
waarin kinderen goed kunnen oefenen met verschillende
executieve functies: emotieregulatie, volgehouden aandacht,
flexibiliteit... Dus niet alleen een leuke en lekkere opdracht, ook
een nuttige. De opdracht was om 7 pepernoten te stapelen,
zonder dat hierbij iets gemanipuleerd mocht worden. Dus geen
gebruik van een Pritt stift of satéprikkers. Het veranderen van de
vorm van de pepernoten was ook verboden. We hebben niet
bijgehouden hoe vaak de torens om zijn gevallen, maar dit was
enorm vaak. En dan steeds weer opnieuw beginnen: de
aanhouder wint!

Timon was jarig en trakteerde! Van harte
gefeliciteerd!

Juf Karin heeft alle leerlingen uit de Plusklas Winterswijk gesproken de afgelopen week. Ze
vond het heel fijn om jullie te zien en te horen hoe het met jullie gaat. We hopen dat dit snel
weer ‘in het echt’ mag. Tot die tijd wensen we jullie succes met thuisonderwijs. Zorg ervoor
dat jullie naast het harde werken ook zorgen voor een boel gezelligheid in huis. En... denk
eraan... zorg dat je je 10 antwoorden op de vragen in het voorbereidingsformulier goed
onthoudt. Deze heb je hard nodig de eerste keer dat we jullie weer zien. Hoe en wat; dat

blijft een mysterie @

Groet juf Karin en juf Marloes



